
 
 

 

 

 
 

Programma 
08:30 Koffietijd 

08:45 Het weer 

09:00 Ochtendversnapering 

10:00 Dagtocht Muiden 

10.30 Spar-tijd en inkopen 

18:00 Zwemming 

19:00 Grand-diner - Macaroni 

20:00 Man-over-boord-trekken-spel 

21:00 Coppa tea 

22:00 Bon huit 

 

 Eerste echt dag 
Meteen begonnen met een moeilijk moment in de 
ochtend, het opstaan. Na het ontbijt, de boten 
klaargemaakt voor de dagtocht Muiden. De bakken 
begonnen met volle moed en een zomers briesje. 
Eenmaal de zeilen gehesen en een paar zandbanken 
verder, aangekomen in het zo mooie stadje Muiden. 
Na wat geld uitgegeven te hebben bij de plaatselijke 
winkeliers, helaas weer terug naar het eiland “De 
Schelp”. Bij de Stelmar2 eindelijk zwembroeken 
aangetrokken om de eerste duik te nemen van het 
kamp in het inmiddels opgewarmde water. Na een 

vol bord macaroni en het corvee, begonnen aan een man-over-boord zeilspel met veel praktijk 
oefeningen. Om de dag af te sluiten nog wat gedronken en daarna moe naar bed. 

Wist u dat… 
…er nog steeds eeds aanwezig is ? 
…Kieke twee vriendjes heeft ? 
…de staf op de terugweg de Stelmar gaat bijtippen ? 
…dit geheel vrijwillig is ? 
…Joris met 3 vrouwen in een bak zit ? 
…thomas prima kan zwemmen ? 
…het juniorenlokaal nu al een rommel is ? 
…papparazi Laurens overal foto’s van maakt ?  
…Gilles een trekschuit van zijn vlet heeft gemaakt ? 
…en de eeds uit de schroef van de Odin heeft gehaald ? 
…Rianne een wonderschone stem heeft over de marifoon ? 
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